
Cursus Bewust Zijn 
 
Zie jezelf, ontmoet de ander 
Deze cursus staat in het teken van jou en de ander. 
Hoe jij jezelf ervaart heeft invloed op een ander.  
BewustZijn geeft je de mogelijkheid om met andere ogen naar jezelf te kijken. Talenten en 
kwaliteiten te ontdekken die nog verborgen liggen. Verbanden te leggen tussen lichaam en 
geest. Door thuis te komen in jezelf, kan je jezelf en anderen helpen. 
 
De cursus is zo opgezet dat jouw eigen inbreng bepaald wat jij wilt leren. Jij blijft eigen baas 
over jouw proces. 
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de groep niet groter is dan acht personen, waardoor er 
voor iedereen aandacht is.  
 
Wat kan je verwachten? 
Je krijgt verschillende werkvormen aangeboden. Zoals: 
 

❖ Innerlijk kind werk 
❖ Het verhaal van jouw lichaam 
❖ Gezicht structuren 
❖ Overtuigingen 
❖ Schaduwkanten 
❖ In Liefde 
❖ De kracht van de universele energie 
❖ De roep van jouw ziel 
❖ Houden van 

 
Wanneer is het? 
De cursus wordt in 10 dagdelen of 2 weekenden gegeven.  
Heb je belangstelling? Geef je op en ik laat je zo snel mogelijk weten wanneer de cursus start.  
 
De investering? 
De kosten voor deze cursus zijn € 400. Inclusief lesboek, koffie/thee.  
Betaling in twee termijnen is eventueel mogelijk.  
 


